
Alcoholisme 

ZIJ GETUIGEN 
 

MIJN MAN WAS ALCOHOLVERSLAAFD 
Pauline, 58 jaar 

 

 

12 jaar geleden overleed Pauline's echtgenoot aan de gevolgen van alcoholisme. Zijn hart begaf 

het. 

 

 

Hij raakte steeds meer in de greep van de alcohol 

We leerden elkaar kennen toen hij zijn dienstplicht deed: Luc was een levenslustige en slanke 

man en graag gezien op café. We trouwden en hij werd postbode. Thuis dronk hij niet, in de 

buurtcafés des te meer. Hij kon makkelijk 8 pintjes op een uur aan. Op familiefeesten verdween 

hij na een paar uurtjes: naar de vrienden. Op het werk werd zijn alcoholprobleem lang door de 

vingers gezien, maar tenslotte werd hij toch ontslagen. Dat we geen kinderen hadden maakte 

wellicht dat zijn drankmisbruik thuis niet tot grote problemen leidde. Ben ik te meegaand 

geweest? 

Alcoholisme en hartziekte 

Rond zijn veertigste kreeg Luc gezwollen enkels en kortademigheid. De cardioloog stelde een 

uitgezet hart vast: alcoholische cardiomyopathie. Alleen een nieuw hart kon hem redden. Het 

kwam tot een harttransplantatie en meer dan twee jaar ging alles goed. Hij leek wel herboren. 

Maar Luc ging weer aan de drank en nam zijn medicijnen onregelmatig. Op een ochtend kreeg hij 

in de badkamer een levensgevaarlijke hartritmestoornis. Twee dagen later overleed hij op 

intensieve zorgen. 

 

http://nl.medipedia.be/alcoholisme

